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IN DIT NUMMER

Als u dit leest is het nieuwe jaar 
2024 alweer een paar weken 
oud. De meerderheid van de Ne-
derlanders maakte ten tijde van 
de jaarwisseling goede voorne-
mens: afvallen, stoppen met ro-
ken, gezonder leven, meer spor-
ten. Lang niet iedereen houdt die 
goede voornemens vol. Maar niet 
getreurd, probeer het gewoon 
opnieuw! Ik heb er ook nog één 
voor u, eentje die u wellicht kunt 
gebruiken om ook die andere 
voornemens vol te houden: ver-
trouw meer op God, bemerk de 
kracht van het evangelie en leef 
ernaar. Dan zul je een vreugde 
proeven die je wellicht nog niet 
eerder zo ervaren hebt: de ware 
liefde van God! Namens het re-
giobestuur wens ik al onze paro-
chianen een liefdevol 2024 toe!

LAATSTE ZONDAGSE VIERING 
IN DE PAROCHIE SINT JOSEPH 
Op zondag 7 januari 2024 heeft 
onder leiding van Mgr. Hendriks, 
bisschop van Haarlem-Amster-
dam, de laatste, gedenkwaardige 
zondagse viering in het gebouw 
De Meerpaal in Velsen-Noord 
plaatsgevonden. Het kerkgebouw 
was al eerder verkocht aan een 
vastgoedpartij, maar de geloofs-
gemeenschap van Sint Joseph 
heeft nog een aantal jaren ge-
bruik kunnen maken van het aan-
grenzende ontmoetingsgebouw 
De Meerpaal. “Laat de zaadjes 
die de afgelopen decennia in de 
harten van de Sint Joseph paro-
chianen zijn geplant, gerust el-
ders opbloeien”, aldus Mgr. Hen-
driks. De kerkgangers en vrijwil-
ligers van de R.K. Parochie Sint 
Joseph zijn dan ook meer dan 
welkom in de andere kerken van 

onze regio. Doordeweeks kan de 
parochie voorlopig nog ‘om niet’ 
in De Meerpaal terecht totdat de 
eigenaar van het gebouw een 
herontwikkeling van deze locatie 
gaat realiseren. 

SCHADE AAN 
GRAFMONUMENTEN
Grafmonumenten zijn gedurende 
de looptijd van het grafrecht ei-
gendom van de rechthebbende. 
Al in 2010 is dit wettelijk vastge-
legd. Ruim 13 jaar heeft de R.K. 
Kerkprovincie vrijwillig de collec-
tieve grafmonumentenverzeke-
ring aangehouden, maar hieraan 
is onlangs een einde gekomen. 
Vanaf 1 januari 2024 is schade 
ontstaan door storm of vandalis-
me alleen gedekt als de rechtheb-
bende zelf een eigen verzekering 
heeft afgesloten voor dergelijke 
risico’s. Deze schade is dus niet 
langer collectief gedekt.

EVALUATIE VIERINGEN 
KERSTMIS EN OUD & NIEUW
De pastores kijken met genoe-
gen terug op de goed bezochte 
vieringen van Kerstmis en Oud 
& Nieuw. Tevens heeft een aan-
tal basisscholen de regionale ker-
ken bezocht, werden in overleg 
met de leerkrachten eigen vierin-
gen georganiseerd en is er ook 
flink gezongen. Ook de bijzon-
dere kerststal in de Agathakerk is 
door duizenden schoolkinderen 
bewonderd. Dank aan alle vrijwilli-
gers die vóór en achter de scher-
men zich hebben ingespannen 
om alle activiteiten en vieringen in 
goede banen te leiden. Chapeau!

Bert Jan Rozestraten

UIT HET BESTUUR

PASTORAAL WOORD
Woensdag 14 februari is Aswoensdag. 
Op deze dag begint de vastentijd. Dat 
is het seizoen waarin we nog eens na-
denken over Gods onvoorwaardelijke 
liefde voor ons, door Jezus’ lijden, zijn 
dood en zijn opstanding. 

Aan het begin van deze vastentijd zal 
de as als een kruisteken op ons voor-
hoofd worden geplaatst. Hopelijk is 
dit niet alleen een gebruikelijk ritueel 
voor ons, maar veeleer een aanspo-
ring en een uitnodiging om in actie 
te komen. En wees ook niet bang om 
dit kruisje van as op ons voorhoofd 
ook na afloop van de dienst aan an-
deren te tonen. Men zal ons bewon-
deren over onze durf en onze over-
tuiging om ons geloof werkelijk uit te 
dragen!

Moge deze as ons eraan herinneren 
dat we onze zondigheid en zwakke 
punten moeten erkennen. Dat we met 
Jezus in gesprek blijven door het ge-
bed, zijn barmhartigheid zoeken en 
een hernieuwd leven gaan leiden. 
Moge deze as ons ook laten naden-
ken over de opdracht uit het Evan-
gelie, zoals het geven van aalmoe-
zen, het brengen van persoonlijke 
offers als vasten en onthouding en 
met God in verbinding blijven door 
uw gebed. U kunt bij aalmoezen - of 
ik zou dit aloude woord liever ver-
vangen door goede doelen - natuur-
lijk denken aan de Vastenactie of de 
Voedselbank, of meedoen aan lan-
delijke acties voor de vluchtelingen. 
Maar ook op kleinere schaal, in uw 
eigen omgeving, kunt u door uw 

gaven van grote betekenis zijn voor 
de verborgen armoede of andere no-
den van uw medemens; uw buur-
vrouw, uw buurman, uw winkelier, uw 
mantelzorger. U moet er soms echt 
wel enige moeite voor doen om die 
te ontdekken. De vastentijd is bij uit-
stek de tijd waarin we worden uitge-
nodigd om iets concreets te doen. 
Voor degenen onder u die in een 
conflict verwikkeld zijn, kan deze as 
u eraan herinneren dat het tijd voor is 
u om vergeving of verzoening te vra-
gen aan de persoon die u gekwetst 
heeft; om vrede met hen te zoeken 
en voor hen te bidden. Voor degenen 
onder u die aan zichzelf twijfelen, 
wordt u liefdevol voorgehouden dat 
u altijd aanvaard wordt door God, en 
gered door zijn liefde. 
Wij hoeven niet te worden gegeseld, 
een houten kruis te dragen, noch ge-
kruisigd te worden en dan te sterven. 
Vergeet niet dat Jezus dat al deed. 
Hij vraagt ons alleen maar om in te 
gaan op de uitnodiging die Hij ons 
op Aswoensdag aanbiedt. Moge de 
as, die op deze dag aan ons werd 
opgelegd, een blijvende herinnering 
zijn aan onze opdracht in het leven. 

Boven alles is het werkelijke doel 
van de Vastentijd, ons als Christenen 
voor te bereiden op de viering van 
de dood en de opstanding van Je-
zus Christus. Hoe beter we voorbe-
reid zijn, hoe mooier ons uiteindelijke 
doel zal zijn. Slechts met een zuivere 
geest en hart kunnen we effectief het 
grote mysterie herbeleven. 

De Kerk nodigt ons allemaal uit om 
berouw te hebben over onze slech-
te daden en terug te keren naar de 
Heer, die vol verlangen uitkijkt naar 
een ieder om bij Hem te komen. 
Door deze oproep van de Heer en 
de geest van de liturgie serieus te 
nemen, door het vernieuwen van 
onze toewijding en beloften tot ge-
bed, vasten en het geven aan armen, 
vluchtelingen en goede doelen, rea-
geren we positief op Paulus’ ontroe-
rende aansporing om ons te verzoe-
nen met God. Laten we deze reis van 
de voorbereiding op Pasen goed be-
ginnen. Nu is het de beste tijd; dit is 
de eerste de beste dag van onze ver-
lossing! 

Pastoor Ruben M. Torres

De koude maanden zijn voor veel 
mensen 'n drempel om naar de kou-
de kerk te komen. 
Wij hebben tijdelijk een kapel inge-
richt in de parochiezaal voor de vie-
ringen op de dinsdag- en donder-

dagochtend. U bent van harte uitge-
nodigd de doordeweekse vieringen 
te bezoeken.

Namens de kosters,
Jan Brakenhoff 

SFEERVOL EN WARM
Wees gelukkig
Wees gelukkig, echt gelukkig.

Loop niet mee met wie gemeen doet.

Blijf niet hangen in de plannen

van stoer gaan zitten spotten

en dan niet meer kunnen stoppen.

Wees gelukkig met het leven

dat de hemel jou wil geven.

Wees gelukkig, echt gelukkig.

Waai niet mee met idealen

die het toch niet zullen halen.

Maar sta stevig op de aarde

als een boom aan stromend water

die voor eeuwig staat te bloeien.

Jij zal altijd blijven groeien.



Pelgrims van hoop, biddend 
voor vrede
De Stille Omgang te Amster-
dam wordt in 2024 gehouden 
in het weekend van 16 op 17 
maart. Houdt u de zaterdag-
avond alvast vrij! De intentie 
voor dit jaar luidt: Pelgrims van 
hoop, biddend voor vrede. 
U kunt zich opgeven bij mw. 
Roneke van der Linde, tel.: 06-
11075678, e-mail: roneke@
ziggo.nl of mw. Leny Dekker, 
tel.: 06-10812001, e-mail: 
henkenlenydekker@ziggo.nl. 

Organisatie Zustergezelschap Bever-
wijk, Velsen-Noord, Heemskerk e.o.

THE PASSION 
IN DE PANCRATIUS KERK

STILLE OMGANG 
16/17 MAART

Het is weer januari en als penning-
meester mag ik u dan even toespre-
ken ik het kader van de Actie Kerkba-
lans. Dit jaar onder het motto “Geef 
aan de kerk van de toekomst”. 

Als boekhouder en penningmeester 
denk ik af en toe wel eens had ik niet 
beter pastoor kunnen worden. Zo 
vanaf deze positie op de preekstoel 
met als het goed is allemaal luiste-
rende parochianen. Misschien had 
ik het allemaal anders gedaan, maar 
dat heb je met boekhouders; die kij-
ken altijd achteraf.

Allereerst wil ik u als trouwe kerk-
bezoeker hartelijk danken voor uw 
komst en uw bijdragen het afgelopen 
jaar, voor u is mijn verhaal van van-
daag wel oude wijn in nieuwe zakken. 
Ik ben er maar eens voor gaan zitten 
om iets te vertellen met andere woor-
den maar met hetzelfde doel, name-
lijk u vragen om uw financiële steun. 
Om in scheepstermen te blijven, gooi 
ik het over een andere boeg.
In onze kerk praten we over het mid-
denschip en zijbeuken. Ons kerke-
lijk schip bevindt zich de afgelopen 
jaren letterlijk en figuurlijk in zwaar 
weer. Niet alleen op financieel gebied 
maar ook op het gebied van kerkbe-
zoek en vrijwilligers. Het is u als trou-
we kerkbezoeker vast ook wel opge-
vallen. Nu is het zo dat ons kerkelijk 
schip financieel zo sterk is dat het 
nog wel een tijdje door kan stormen, 
onze kerk zal om in de beeldspraak 
te blijven niet snel vergaan. Ondanks 
het feit dat we jaarlijks een tekort 
hebben dat ligt tussen de vijftig- en 
honderdduizend euro kunnen we nog 
vele jaren voort. 

Toch is het zo dat zelfs de Titanic - 
het schip dat onzinkbaar werd ge-
acht - toch is gezonken. Onze kerk 
zal niet zinken maar door het ont-
breken van passagiers (lees kerkbe-
zoekers) en bemanning (lees vrijwilli-
gers) zal er ongetwijfeld een moment 
komen waarop we onze kerk moeten 
sluiten en  het schip moeten verlaten.
Als u de kerk blijf ondersteunen kun-
nen we de kerk nog lang open hou-
den en kunnen we spreken over de 
kerk van de toekomst. Wij moeten 
ons als locatieteam beperken tot het 

Voor het kinderkoor 'De Sterretjes' 
zoeken we jongens en meisjes in de 
basisschool-leeftijd die mee willen 
zingen op tweede Paasdag, maan-
dag 1 april, tijdens de gezinsviering 
in de Pancratiuskerk, om 11.00 uur. 
Marieke Zondervan leidt het koor, 
Jaap Brackman en Iris de Leur ver-

Jezus komt op een gegeven moment 
aan in de stad Jericho. Een man met 
de naam Zacheüs is zo nieuwsgie-
rig naar Jezus dat hij in een Sycamo-
re-boom (moerbeivijgenboom) klimt 
om Hem beter te kunnen zien. Als 
hij Hem uiteindelijk ontmoet, begint 
een gesprek dat het leven van Za-
cheüs definitief verandert. Zie Lucas 
19, 1-10.

Sycamore is dus ook een laag-
drempelige cursus voor mensen die 
nieuwsgierig zijn naar Jezus en het 
christelijk geloof en waarom dit rele-
vant is voor het leven van vandaag 
de dag. Het geeft mensen de kans 
anderen te ontmoeten, van gedach-
ten te wisselen, overtuigingen af te 
tasten en na te denken over vragen 
die er echt toe doen.

De cursus vindt  plaats op zaterdag-
morgen in de Esplanadezaal van de 
Mariakerk in Heemskerk. Het begint 
om 9 uur met een ontbijt. Daarna is 
er een filmpje dat aanleiding geeft 

passen op onze gebouwen en zorg-
vuldig omgaan met de centen. Onze 
kerk met bijgebouwen beschouwen 
we als het huis van Onze Lieve Heer, 
maar omdat het zo vertrouwd is be-
schouwen we het ook een beetje als 
onze veilige haven. Wij voelen verant-
woordelijkheid om deze veilige haven 
zo lang mogelijk in stand te houden. 

Graag wil ik bij alle parochianen en 
iedereen die de kerkbalansbrieven 
hebben ontvangen de Actie van har-
te aanbevelen. Ik wil u vragen om bij 
het overmaken van uw bijdrage reke-
ning te houden met de stijgende kos-
ten en te overwegen om uw bijdrage 
ook iets te verhogen. Tevens wil ik 
alle vrijwilligers die de meer dan 550 
brieven hebben bezorgd binnen onze 
parochie bedanken voor hun inzet. In 
het bijzonder de werkgroep kerkba-
lans, bestaande uit Greet Borst, Jan 
en Gerda Schram, Lenny Meijer en 
Cees van der Laan.

Als financiële kapitein van ons schip 
wil ik u namens de bemanning (het 
locatieteam) hartelijk danken voor uw 
bijdragen (het afgelopen jaar ruim 
€ 68.000) en wil u een behouden 
vaart wensen. 

Bedankt voor uw aandacht.
Gerard Veldt

zorgen de muzikale begeleiding. De 
repetities zijn op vrijdagmiddag van 
17.00 tot 18.00 uur en beginnen op 
vrijdag 1 maart in het parochiehuis. 

Je kunt je aanmelden voor 
'De Sterretjes' op: 
DeSterretjesCastricum@gmail.com.

om er met elkaar over na te praten. 
De bijeenkomst duurt anderhalf uur  
en vindt plaats op  de volgende data:
24 februari, 2, 9, 16, en 23 maart.

Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Wel is er de mogelijkheid tot een vrij-
willige bijdrage.

S.v.p. aanmelden bij Sindo Nuñez: 
sindo@xs4all.nl

Deze serie van 5 ochtenden staat 
ook in het kader van voorbereiding 
op Pasen bevelen wij van harte 
bij u aan.

ACTIE KERKBALANS

STERRETJES GEZOCHT

UITNODIGING SYCAMORE 
WAT IS DAT?

Na succesvolle uitvoeringen in de afgelopen jaren, 
presenteert dirigente Marieke Zondervan 
ook dit jaar opnieuw THE PASSION. 

Het door haar speciaal samengestelde 
koor met begeleiding van Jaap Brackman 
op de piano, brengt inspirerende liederen
 als "Alles is liefde", "Something inside so strong", en "Hou vol, hou vast", 
ten gehore, afgewisseld met een eigentijdse vertelling van het lijdens-
verhaal van Jezus Christus door Maarten Mantel. 

De uitvoering is op zondag 24 maart in onze Pancratiuskerk om 
15.30 uur en de kerk is om 15.00 uur open. 
De toegang is gratis, na afloop vindt een deurcollecte plaats. 
U bent allen van harte uitgenodigd om te komen luisteren.



RAAD VAN KERKEN CASTRICUM 

2024 een nieuw jaar met nieuwe kansen
Na een goed verlopen kerstperiode met een aantal mooie, sfeervolle en 
zeer goed bezochte vieringen zijn we bijna naadloos een nieuw jaar in 
gegaan. We zijn het  misschien alweer bijna vergeten, maar slechts één 
jaar geleden zijn de laatste coronamaatregelen afgeschaft. Traditioneel 
is dit een moment om zowel terug te kijken, als ook een voorzichtige 
blik vooruit te werpen. 

Terugkijkend zien we dat 2023 voor het eerst in 3 jaar een jaar was zon-
der beperkingen door corona. Dat betekende dat we in de vieringen de 
“normale” routines weer konden oppakken, de eerste communie- en 
vormselvieringen werden in de voorbereiding niet belemmerd. Koren 
konden, eerst aarzelend en voorzichtig, maar uiteindelijk weer volop re-
peteren en de “muzikale achterstand” wegwerken. Vele vrijwilligersacti-
viteiten kwamen weer goed op gang en het parochiecentrum werd weer 
een plaats waar veel gebeurde. Tegelijkertijd zien we ook dat het weer 
wat stiller bleef in en rond de kerk. Kerkbezoek is na corona niet meer 
op het oude niveau teruggekomen. Vrijwilligers die afvallen door overlij-
den of hoge leeftijd worden maar mondjesmaat vervangen. Simpelweg 
omdat de “volgende generatie” er niet meer is.

Maar het is niet allemaal negatief, want tegelijkertijd zien we ook dat 
er een nieuwe vrijwilligersgroep op initiatief van Marcel de Geest is ge-
start met regelmatig onderhoud van het groen op onze monumentale 
begraafplaats. Dat er een gezellige vrijwilligersbijeenkomst plaatsvond 
eind november, die goed was bezocht en georganiseerd.

Vooruitkijkend mogen we wensen dat het ons gegeven zal zijn als paro-
chiegemeenschap de noodzakelijke vrijwilligerstaken en het kerkbezoek 
samen ook in 2024 op een verantwoorde wijze in te vullen. Alleen dan 
hebben we als geloofsgemeenschap een toekomst. Hoe die toekomst 
er voor ons uit zal zien weet niemand, maar samen kunnen we veel. Mo-
ge 2024 voor ieder van ons een bron van inspiratie zijn. 
Namens het locatieteam wens ik ook iedereen persoonlijk het allerbeste 
voor een gelukkig en gezond 2024.

Wim van der Meer (gedelegeerd voorzitter)

Het Taizé-avondgebed wordt ie-
dere week gehouden op maandag-
avond van 19.00 tot 19.45 uur in de 
Dorpskerk. We komen in stilte bin-
nen en zitten bij de brandende Paas-
kaars. Er zijn mensen die wekelijks 
komen, mensen die op voor hen spe-
ciale momenten komen, maar ook 
gewoon nieuwsgierigen.  Jong en 
oud, iedereen is welkom.  

‘Wat is de les van Simone Weil in 
crisistijd?’
Lezing door Hittjo Hummelen in de 
Dorpskerk op zaterdag 3 februari 
2024 van 16.00-17.00 uur  

Simone Weil (1909 - 1943) geboren 
uit welgestelde intellectuele joodse 
ouders, seculier opgevoed, met al-
leen maar een wetenschappelijke in-
teresse, die zowel de exacte vakken 
als de filosofie betreft. Politiek acti-
viste. Zij komt op 26-jarige leeftijd tot 
‘geloof' door een religieuze ervaring 
bij het zien van een processie van de 
allerarmsten in Portugal. De rest van 
haar korte, onstuimige en geënga-
geerde leven zal ze wijden aan het 
vinden van ‘de waarheid’. De waar-
heid, die alleen bij God te vinden is, 
en die zich hier op aarde zal open-
baren in een bijna niet uit te houden 
spanningsboog, paradox tussen we-
tenschap en geloof. Beiden moeten 
toch tot hun recht kunnen komen, 
een eenheid kunnen vinden en zo de 
wil van God duidelijk maken. De wil 
van God die zich kenbaar maakt op 
aarde door zijn unieke Zoon, en - in 
navolging van hem - door ons.  
Bijdrage: € 5 (incl. koffie/thee) 

Oecumenische 
vrouwengespreksgroep
Wie de oecumene een warm hart 
toedraagt, is van harte welkom in on-
ze oecumenische vrouwengespreks-
groep. Onderwerpen zijn  altijd onder 
voorbehoud. Er kunnen wijzigingen 
plaatsvinden.

We zijn gestart in het nieuwe jaar op 
11 januari met 'zingeving'.
8 februari: Je bent christen. Waar 
merk je dat aan? De kerken lopen 
leeg. Waarom ga je wel of niet naar 
de kerk?

Wij komen iedere 2e donderdag-
middag in de Schakel bij elkaar, dus 
deze maand op 8 februari 2024. De 
thee/koffie staat klaar om 13.45 uur 
zodat we om 14.00 uur kunnen be-
ginnen. We gaan door tot 16.00 uur.
Voor inlichtingen kunt u belllen naar-
Annalize Karsten, tel. 06-576 72 164  
en Mariet Feijen-Schrickx, tel. 655 
697

Sacred Dance is elke 2de maandag-
avond van de maand in de Schakel. 
De leiding is in handen van Corine 
Zwaan.

Muziek en beweging geven je de 
kans om lichaam en geest te ont-
spannen, om vreugde, concentratie, 
stilte en verbondenheid met elkaar te 
ervaren. Ervaring is niet nodig. Zesde 
avond: 12 februari 2024 van 19.30-
21.30 uur. Bijdrage: € 10,- per avond 

Cursus De raadselachtige 
Johannes door ds. Rik Willemsen
dinsdag 20 februari & 5 maart 2024 
van 14-15 uur in het Parochiecentrum
Het Johannesevangelie heeft een ei-
gen taalgebruik en ook theologisch 
steekt dit Evangelie anders in. Hoe 
kan het dat deze Johannes zo af-
wijkend schrijft van de drie andere 
Evangelisten? Welke bekende verha-
len ontbreken bij Johannes en welke 
verhalen voegt hij toe? In twee mid-
dagen verdiepen we ons in de ach-
tergronden van dit bijzondere Evan-
gelie.  We gaan ook nadrukkelijk zelf 
aan de slag met het lezen en bespre-
ken van enkele typisch-Johanneïsche 
teksten. 

Er is geen voorkennis vereist voor 
deze cursus. De tweede middag 
bouwt voort op de eerste. Het is dus 
sterk aan te raden om je in te schrij-
ven als je beide middagen aanwezig 
kunt zijn. 

Bijdrage: € 10 (incl. koffie/thee) 

Hanneke Klinkert, 
voorzitter RvK Castricum

Opgave via: www.rvkcastricum.nl

UIT HET LOCATIE TEAM 

In de nacht van woensdag 13 decem-
ber 2023 is op 92-jarige leeftijd over-
leden pastor Jan van der Linden. Ik 
mocht hem begin juni 2020 intervie-
wen ter gelegenheid van zijn 65-jarig 
priesterjubileum. “Priester, dat ben je 
voor eeuwig, doen wat je kunt tot aan 
je dood.” Dat waren zijn eigen woor-
den toen ik hem sprak in zijn gezel-
lige appartement aan de Maerelaan. 
Hoewel het lopen steeds slechter 
ging en ook zijn gehoor minder werd, 
mogen we vol bewondering terugzien 
hoe hij op hoge leeftijd nog steeds 
zelf of samen met zijn collega’s is 
voorgegaan in vieringen in het week-
end en doordeweeks. 

Pastor Van der Linden is in tal van pa-
rochies in Noord-Holland voorgegaan. 
Begonnen in Spanbroek, vervolgens 
Bennebroek, Castricum, Wijk aan 
Zee, Waarland, Nieuwe Niedorp en ’t 
Velt. In 1987 werd hij benoemd tot De-
ken van Schagen. Rond 2000 ging hij 
op 70-jarige leeftijd met emeritaat en 
vestigde hij zich in Heemskerk. 

Het is zeer indrukwekkend wat hij al-
lemaal heeft meegemaakt: de moei-
lijke oorlogsjaren 1940-1945 voor het 
gezin Van der Linden, bestaande uit 
vader en moeder en elf kinderen en 
woonachtig in Haarlem, de turbulente 
jaren 60 en 70 (de jaren van de hip-
pies en de ‘flowerpower’), de afbrok-
keling van de volkskerk, de talloze 

reizen naar Lourdes na zijn emeritaat. 
Hij heeft diverse boeken geschre-
ven. De titel van zijn laatste boek was 
“Spreekt God nog tot ons?”, waarin 
hij uitgebreid ingaat op tal van vra-
gen van mensen over de bijbel. 

Pastor Van der Linden was niet zo 
‘van de regeltjes’, maar zocht naar 
een juist evenwicht tussen de regels 
en de pastorale zorg. “Laat dat oor-
delen maar aan God over, ieder heeft 
zijn eigen geweten”, zei hij dan vaak. 
Vol bewondering en dankbaarheid 
mogen we terugkijken op zijn enor-
me pastorale inzet en menselijke be-
trokkenheid. Dat hij moge rusten in 
vrede!

Namens Bestuur Samenwerkingsverband 
De Heilige Familie (regio IJmond-Noord),
Bert Jan Rozestraten

PASTOR JAN VAN DER LINDEN 
OVERLEDEN

Neem ook een kijkje op de website van onze parochie:

WWW.PAROCHIEDEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL



SAMENSTELLING PASTORESTEAM 
Pastoor Ruben M. Torres 06-4608 2758
email: deheiligefamilie@gmail.com
Kapelaan Jaider Chantré Sanchez
 06-8292 7482
Father Mathew,  06-2270 4895
Diaken Marcel de Haas 06-1374 7848
Buitengewoon bedienaar
Jeroen Vergouw  06-4160 4926

PAROCHIESECRETARIAAT 
Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum 
tel. 652479 
E-mail:  pancratius@
 degoedeherdercastricum.nl
Dinsdagmorgen van 09.30-11.30 uur en 
vrijdagmorgen van 9.30-11.30 uur.

Ons websiteadres is 
www.degoedeherdercastricum.nl

Voor allerlei praktische zaken zoals, dopen, 
misintenties, huwelijksvieringen, overlijden, 
Eerste Communie en uw gegevens als u 
hier komt wonen of vertrekt.

DIENSTEN IN HET WEEKEND 
EN DOOR DE WEEK
St. Pancratiuskerk, Dorpsstraat 115 
zondagmorgen om 9.15 uur
dinsdag- en donderdagmorgen 
om 09.00 uur

Elke vrijdag is de kerk open van 09.00 
- 12.00 uur. De eerste vrijdag van de 
maand is er een viering ter ere van het 
Heilig Hart om 09.00 uur. Zie voor meer 
informatie over weekendvieringen en 
feestdagen het weekendrooster.

Voor uw kerkbalans-/parochiebijdragen/
misintenties:  NL18INGB0000206597 
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder
Castricum

Voor uw bijdragen schoolproject Kaleab:
RABO-bank NL97RABO0311902294 of
ING-bank NL12INGB0002210240
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder

REDACTIE
Marja van den Brink, tel. 06-24478566
José Marsé, tel. 06-22036435

DRUKWERK
Van Rixel & Van Hoesel, Heemskerk,
tel. 0251 240189 

VERSPREIDING IN BAKKUM
Anneke Bijman, tel. 657807 

VERSPREIDING IN CASTRICUM
Sjaak Tiebie, tel 06 26 725 440

De Overweg in 2024 zal verschijnen 
op 21 maart, 2 mei, 27 juni, 
29 augustus en 21 november 
(onder voorbehoud).

INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren 
vóór 5 maart 2024.
Het liefst per e-mail:
overweg@degoedeherdercastricum.nl
of  jose.marse@ziggo.nl 

U kunt uw kopij ook inleveren bij het
parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113
of Eerste Groenelaan 4.

De redactie behoudt zich overigens het 
recht voor zelfstandig wijzigingen aan 
te brengen in de aangeleverde kopij.

ZIE OOK ONZE WEBSITE: 
WWW.DEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL

PAROCHIE-INFO

COLOFON

PAROCHIEBESTUUR  
SAMENWERKINGSVERBAND 
DE HEILIGE FAMILIE, IJMOND NOORD

Ruben Torres, voorzitter
Bert Jan Rozestraten, 
gedelegeerd voorzitter Heemskerk
Wim van der Meer, secretaris Castricum
Wim Brugman, lid Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Mariëtte Mantel, lid, Castricum
Saskia Bos, lid Beverwijk, Eloy
Leny Dekker, lid Velsen Noord

Secretariaat:
Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum
E-mail: 
pancratius@degoedeherdercastricum.nl

LOCATIETEAM CASTRICUM
R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
Wim van der Meer, 
gedelegeerd voorzitter-secretaris
Wendy van der Meer, lid
Peter Stoop, lid
Marja van den Brink, lid
Yvonne Brakenhoff, lid
Mariëtte Mantel, lid
Gerard Veldt, penningmeester

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN 

Zondag 21 januari
09.15 uur

Pastoor Ruben Torres
Koor: Gemengd Koor

Zondag 28 januari
09.15 uur

Diaken Marcel de Haas
Koor: Cantare

Zondag 4 februari
09.15 uur

11.00 uur

Geen viering

Regioviering in de Agathakerk 
t.g.v. 100-jarig bestaan

Zondag 11 februari
09.15 uur

Pastoor Ruben Torres
Zang: Annie en Ria

14 februari
19.00 uur
Aswoensdag

Father Mathew
Zang: Annie en Ria

Zondag 18 februari
09.15 uur

Pastoor Ruben Torres
Koor: Inzinggroep

Zondag 25 februari
09.15 uur

Diaken Marcel de Haas
Koor: Cantare

Zondag 3 maart
09.15 uur

Father Mathew
Koor: Gemengd Koor

Zondag 10 maart
09.15 uur

Rector J. de Wit
Koor: Gemengd Koor

Zondag 17 maart
09.15 uur

Pastoor Ruben Torres
Koor: Inzinggroep

Zondag 24 maart
09.15 uur

Diaken Marcel de Haas
Koor: Heren Koor

Donderdag 28 maart
19.00 uur
Witte Donderdag

Pastoor Ruben Torres
Zang: Annie en Ria

Vrijdag 29 maart
15.00 uur

19.00 uur
Goede Vrijdag

Kruiswegviering
Greet Borst
Zang: Annie en Ria

Diaken Marcel de Haas
Zang: Annie en Ria

Zaterdag 30 maart
20.00 uur

Paaswake
Pastor Jan van Diepen
Koor: Cantare

Zondag 31 maart
09.15 uur
Eerste Paasdag

Pastoor Ruben Torres
Koor: Gemengd Koor

Maandag 1 april 
11.00 uur
Tweede Paasdag

Gezinsviering
Diaken Marcel de Haas en Margo de Wolf
Koor: De Sterretjes

Zondag 7 april
09.15 uur

Kapelaan Jaider
Koor: Gemengd Koor

Wij hebben afscheid moeten nemen 
van de volgende parochiaan:

14 dec. Ted Opdam-Genemans (97)
 Plesmanweg 1, Beverwijk
16 dec. Bob Bruines (57)
 Charlotte Ruyslaan 23
19 dec. Riet Bruschke
 De Boogaert 207
19 dec. Herman Veldt (88)
 Brakersweg 24
6 jan. Maeve v.d. Schoor-Finlay (91)
 De Cameren, Limmen
11 jan. Kees Liefting (87)
 De Santmark, app. 309
13 jan. Lous Huis in ’t Veld-
 Goedknegt (89)
 Henri Dunantsingel 64

Dat zij mogen 
rusten in vrede

OVERLEDENEN

 25 nov. € 385
 3 dec. € 220
 10 dec. € 290
 17 dec. € 225
 17 dec. € 300 
  (Project Ethiopië)
 Kerstmis € 3.137
 31 dec. € 382
 1 jan. € 382
 7 jan. € 364
 14 jan. € 251

COLLECTEN

Op 8 en 9 maart organiseert de MOV 
een vastenmaaltijd in het parochie-
huis. De opbrengst van deze maaltijd 
is vollaedig bestemd voor ons project 
in Ethiopië. 

Er worden twee stamppotten ge-
maakt en voor het toetje zijn er oud-
hollandse puddingen. Vanaf 17.30 
uur bent u van harte welkom om te 
komen eten. De kosten zijn dit jaar 
€ 17,50 per persoon en die kunt u 
deze avond contant betalen. 

U dient zich wel voor 1 maart aan te 
melden. Aanmelden kan per telefoon 
of per email bij Yvonne Brakenhoff. 
Email: jwbrakenhoff51@hotmail.com 
of bellen naar 06-37654557.

VASTENMAALTIJD MOV

Eet 
smakelijk!


